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Sophie est une jeune fille de 14 ans qui aime le Egypte. Dans un jour elle ne retrouve plus les souvenir du parents c´est un souvenir d´egypte est c´est très important pour elle et  famille. Elle demande leur amie pour chercher le souvenir mais elles ne trouve plus le souvenir. Dans un jour ta mere parle avec le voisin, Sophie regarde a la fenetre et decouvre quelque chose d'étrange….
)


























Leesdossier Frans:
Bladzijde 1. 
Nouveau-nieuw
difficile-moeilijk
aider-helpen
Ze houd van mysteries oplossen maar kwam er dit keer echt niet uit.
Bladzijde 2. 
Professeur-leerkracht
Beaucoup-veel
Parents-ouders
Ze heeft een museum over Egypte weesten bezoeken in met de hele klas.
Bladzijde 3.
Le directeur- de directeur
Crier- schrijven
Monsieur- meneer
Ze zoekt de meneer van het domein .
Bladzijde 4. 
Femme- vrouw
Malade-ziek
Bouteille-fles 
De vrouwelijke gids gaat de rondleiding beginnen.
Bladzijde 5.
Camarades-vrienden
Aussi-ook
Limousine-limousine
Deze dag heeft ze een vriendin om uitleg gevraagd over de tekening.
Bladzijde 6.
Portiere – autodeur
Le magasin- opslagplaats
La voiture- de auto
Ze stapt uit de limousine en een vriendin ziet dat.
Bladzijde 7.
Histoire- verhaal
Regarde- bekijken
Maintenant-nu
Ze vraagt een leerkracht om uitleg.
Bladzijde 8.
Dormir-slapen
Relation-relatie
Le bureau- het bureau
Ze denkt na over de les die ze gehad heeft.
Bladzijde 9.
Aujourd`hui – vandaag
Devant- voor
Suivre- volgen
Ze is vandaag een persoon in de limousine gaan achtervolgen.
Bladzijde 10
Maison-huis
Homme- man
Pourquoi-waarom
Nu bespiedt ze het huis waar de man binnen gaat.
Bladzijde 11
Chambre- slaapkamer
Seul-alleen
Un livre- een boek
Ze is in haar eigen kamer een boek aan het lezen over Egypte.
Bladzijde 12
Tout de suite- onmiddellijk
D´accord- begrepen
Maintenant- nu
Ze ziet dat een man vastgebonden is. 
Bladzijde 13
Chez- bij (iemand)
Ambulance-ziekenwagen
La police- de politie
Ze heeft de ziekenwagen en politie gebeld om te zeggen dat er iemand vastgehouden werd.
Bladzijde 14
La cuisine- de keuken
Le journal- de krant
La table- de tafel
Ze is op het nieuws en in de krant .
Bladzijde 15
Le jardin-de tuin 
Raconter- vragen
Sur- op
Ze zit in de tuin terug te denken over wat er gisteren gebeurt was.
Bladzijde 16
Fleurs-bloemen
Une amie- een vriendin
Trouver-vinden
Haar moeder heeft een vriendin uitgenodigt en ze drinken thee in de tuin, ook heeft die vriendin bloemen meegenomen.
Bladzijde 17
Montre- tonen
La nuit-de nacht
Villes- dorpen
Ze zijn aan het ontbijten waarbij ze samen de krant lezen.
Bladzijde 18
Une lettre-een brief
Demander-vragen
Mussée- museum
Ze  ontvangt een brief van haar zus dat ze in Egypte is, en net een  piramide heeft bezocht.
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